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Voor een romantisch weekendje kun je moeiteloos naar
Middelburg. De plaats heeft het stadse, en ook het
intieme. Je kunt er lekker eten, flaneren,

een cafeetje bezoeken, tot laat kletsen

over lieve dingen.

En de zee opzoeken.



Het stadhuis van Middelburg is zo'n zeldzaam
mooi aanzicht dat het 'oh' en 'ah’ oproept

Een lesje geschiedenis?

Middelburg was in de VOC-tijd stad nummer twee van
Nederland, na Amsterdam. In 200 jaar tijd werden er in
Middelburg maar liefst 336 schepen gebouwd. De stad
speelde een vooraanstaande rol in de im- en export. Zo
bezat de stad de stapelrechten voor de Franse wijnen:
al dit nobele vocht vond zijn weg naar de monden der
Hollanders via de haven van Middelburg.

Net als bij Hanzesteden Deventer of Kampen leidden
de stapelrechten tot een grote welvaart en bedrijvigheid
in de stad. En dat weer tot een stad van grote schoon-
heid. Een welgesteld scheepsbouwer behoefde immers
een passend optrekje, niet waar.

Gelukkig heeft een groot aantal gebouwen uit die tijd
(meer den 1100 wettelijk geregistreerde monumenten!)
de jaren en oorlogen overleefd.

Het stadhuis van Middelburg is zo'n zeldzaam mooi
aanzicht dat het 'oh' en 'ah' oproept. Misschien dat win-
keliers die in de aanloop naar het plein gevestigd zijn,
hun klok erop gelijk kunnen zetten: horen ze iemand
‘ah-en' of 'oh-en', dan is die voor 't eerst in Middelburg.
Wat een prachtig gebouw!

De stad ontwikkelt zich duidelijk. In het stadhuis uit
1452, dat in de Tweede Wereldoorlog bijna volledig
werd verwoest, en in volle glorie is hersteld, is nu een
universiteit gevestigd.

Het recent gebouwde stadskantoor is van grote
schoonheid en stijl, een mooi stukje recente architec-
tuur. In de stad zelf is men veel bezig met design en
mode. Dit vind je dan ook in het winkelbestand terug.

Middelburg ligt vlak bij de zee die haar zo rijk maakte.
In de zomer dus strand-en-stad, geen slecht recept
voor een citytrip. In alle eerlijheid: het is één van de
best bewaarde geheimen van ons land, wat een heer-
lijke stad!

Slapen als een welgesteld scheepsbouwer

Kent de stad smalle straatjes, in de Dam vind je een
statig plein, waar 't Hotel “aan de Dam” is gevestigd. Ga
je naar deze stad, dan moet je ook leven als de welge-
stelde scheepsbouwer van weleer. Verblijven doe je
dus in dit schitterende pand, met kamers met hoge pla-
fonds en open haard. En een openslaande deur naar
de prachtige tuin.

Hotel Du Commerce, het oudste en grootste van
Middelburg, is een prima alternatief. In de Kaepstander
vind je een bed en breakfast aan de voet van de Lange
Jan, net naast het karakteristieke jazzcafé Desafinado.
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En die Zeeuwen dan?

De Zeeuw uit Middelburg. Stug? Nee. Ontoegankelijk?
Pure onzin. Wat wél opvalt is dat ze rustig zijn. Let op.
Je stelt een vraag. Ze kijken je aan. Gewoon. letwat
stoicijns. En luisteren. Niet meteen een emotie op het
gelaat, zoals van 'oh ja?', wat je misschien zou ver-
wachten of een beetje hopen. Nee, wat ze doen is:
eerst rustig naar je luisteren. En heb je de vraag
gesteld, dan geven ze antwoord, gaat het gezicht spre-
ken en nemen ze alle tijd voor je. Mooi om te zien.

De verwarring

'Artistiek, ontbijt, ontwerp & Wonen'. Zo heet die zaak.
In de Segeerstraat heeft vormgeefster Femke een bij-
zonder soort lunchroomlifestylewinkel neergezet. Kan
zo in de VT Wonen, de inrichting. Of: zo mee naar jouw
huiskamer! Alles is namelijk te koop. Femke heeft oog
voor design en mooie dingen. En gevoel voor traditie:
wentelteefjes op de menukaart, dat is toch een heerlijk
zoet gerecht uit mamma's tijd! Even langsgaan, een
topper.

Nog nét niet de Japanse ELLE

Een krantje halen of een esta of VT Wonen kopen. Dat
kan natuurlijk gewoon in een boekhandel. In Middelburg
echter doe je dat bij De Drvkkery (Markt 51). En ner-
gens anders. Alles wat met de 'T' van Tijdschrift begint
hebben ze. Een walhalla van boeken, cd's, binnen- en
buitenlandse magazines, in een variéteit die je zelden
ziet. Gekoppeld aan een salon de thé met een geweldig
grote leestafel.

In alle eerlijheid: Middelburg is één van de bestbewaarde
geheimen van ons land, wat een heerlijke stad!

Shoppen in Middelburg

Het winkelaanbod is gevarieerd, en de stad kent meer-
dere aansprekende winkelstraten. De Lange Delft is de
winkelstraat waar je de bekende winkelketens vindt. Op
donderdag is er warenmarkt op de Markt, een gezellig
tafereel op dit prachtige plein. De drie buurstraatjes
Segeer-, Heren- en St Janstraat zijn zeer de moeite
waard. Daar, net als aan de Lange Viele, zitten galeries
en leuke winkels.

Deluxe heeft de hipste schoenen, kleding en tassen.
De etalage is één collage van tas, om één en ander
nog maar eens te bevestigen. Voor een publiek van
20+ is een modische collectie basics en casualwear
samengesteld van Adidas, Carhartt en Freeman T.
Porter. En Suite, tegenover Café De Mug, is ook zo'n
leuke winkel. Gebruiksartikelen en kleine meubelen uit
de jaren '50,'60 en '70 en veel, heel veel lampen.
Schrijver dezes is natuurlijk nog reuze jong, maar goed
te zien dat zijn casettemolen van toen, nu een hip item
is! Design-woonproducten van deze tijd vind je bij Haar
van Boven, Zij van Beneden.

Diezijn Van de Gruiter heeft ontegenzeggelijk stijl. Een
onverwachte combinatie van verschillende productgroe-
pen: trendy kinderkleding en (heel hip!) speelgoed,
designmeubilair en accessoires, hippe gadgets. Leuke
eigenaren die heel goed weten wat ze doen. Ippy,
schuin tegenover Diezijn, is een hotspot voor met name
dames: de modische armbanden, kettingen, handtas-
sen en hippe accessoires zijn hier hoogst verleidelijk.
Ludieke gekkigheden haal je bij The Kitsch Company.
Overweeg een zonnebril op te doen: een kleurenzee
komt je tegemoet!

Antiekliefhebbers kunnen terecht bij De Pagter. 2500
vierkante meter winkelvloer, verdeeld over meerdere
oude panden, biedt plaats aan een collectie antiek én
modern meubilair. Van Engelse ladekast tot kroonluch-
ter. Een prachtige winkel.




'Het straatje van verlangen’

Welke 'verlangens' ermee allemaal worden bedoeld,
laten we aan de fantasie van lezer dezes over. Feit is
dat de Vlasmarkt deze bijnaam heeft en tal van cafés
en restaurants herbergt. Sterker nog: de straat herbergt
het café dat is uitgeroepen tot 't beste van 2005!
Terecht, want café De Mug wordt gerund door ware lief-
hebbers en fijnproevers.

De vriendelijkste Mug van Nederland

De Mug heeft 120 biersoorten in huis, waarvan telkens
tien op vat. Vers getapt wordt altijd het bier dat de
naam van het café mag dragen, een mooi bier van
hoge gisting, dat toch maar 5% alcohol bevat. Een
jazzy sfeertje, veel stamgasten (altijd een goed teken),
en een talentvol kok maken dit café tot een echte must.
De spareribs zijn fenomenaal. Vraag ook naar het bier-
brood dat de eigenaar zelf maakt, heerlijk als een soort
Tapas.

Lunch

St. John op de Vismarkt staat bekend om de heerlijke
tosti's en het versgemaakte yoghurtijs. 's Zomers vind
je hier een heerlijk terras. De High Tea bij De Gouden
Bock (Damplein 17) is een begrip in Middelburg.
Dustoch aan de Korte Geere is een lunchcafé met een
heel bijzondere crew: de zaak wordt bijzonder profes-
sioneel gerund door bevlogen gehandicapte mensen.
Vanzelfsprekend is ook 'Artistiek, ontbijt, ontwerp &
Wonen' een serieuze kandidaat voor de middag-
maaltijd.

Een ontmoeting met Rembrandt-kenners

Het kan haast geen toeval zijn dat tegenover de lief-
hebbers van café De Mug andere pure vakmensen
wonen en werken: de familie Laurentius is één van de
vooraanstaande Rembrandt-ets kenners van de wereld.
Grootheden in de kunstwereld, die hier hun galerie en
werkruimte hebben. Na vader en moeder is zoon ook
gegrepen door Rembrandt, en hij treedt inmiddels met
verve in de voetsporen van zijn ouders. Heb je geluk,
dan zijn ze allen thuis, en wachten je een prachtige ten-
toonstelling en fraaie anekdotes over Rembrandt, het
vak, en de kunstwereld. Galerie Laurentius vind je op
Vlasmarkt 51.

lets terug vind je Oud&Tiek, een brocante-achtige anti-
quair, gerund door een sympathieke eigenaresse. Een
scala aan authentieke huisraad en gezelligheden zoals
kandelaars staan in het gehele pand. Een open haard
en vijf fauteuils er omheen laten ons je dringend advi-
seren rond koffie- of borreltijd deze zaak te bezoeken:
een mooi glas rood tussen zoveel fraais is bepaald
geen straf. De bekendste galerie is de Vieeshal, waar
tentoonstellingen rondom hedendaagse kunst worden
georganiseerd. Maar er is zoveel keus. Elke eerste zon-
dag openen ateliers en kunstenaars hun deuren. Best
even te kijken op www.kunstroutemiddelburg.nl

Rondkijken in een mooie stad

Ruim in elk geval een uurtje in voor een wandeling door
de stad. Bijvoorbeeld na het diner. Loop langs de
grachten en bekijk de koopmanshuizen, bezoek de
Abdij, wandel langs de Lange Jan (beklim deze toren,
200+ treden voor ware helden), en bekijk de smalle
straatjes met historische panden, met name de
Spanjaardstraat. Mis de pakhuizen aan de Kinderdijk
en in de Kuiperspoort niet. Bezoek de Oostkerk en




vergeet het Van de Perrehuis niet. Rust even in het parkje op de Dam, ook het toneel
voor vele monumentale panden. Wat een schoonheid. Bij de Tourist Shop Middelburg
kun je terecht voor een stadswandeling onder begeleiding of voor de folders 'wandelen
door Middelburg' en 'bomenroutes door het centrum van Middelburg'.

Kijk op www.touristshop.nl

Varen door een mooie stad

Wel op tijd hoofd buigen bij de lage bruggen. Doe je dat, dan is de rondvaart door de
wateren van Middelburg prachtig. Er heeft nog nimmer iemand zijn hoofd gestoten
hoor, er wordt goed op de gast gelet aan boord. Tot eind oktober zie je de authentieke
stad vanaf het water, en krijg je uitleg van rasechte Middelburgers. Mooi om te zien hoe
trots deze mensen op hun stad zijn. Een reis door vervlogen tijden, met fraaie doorzich-
ten, uitzichten en .... volstrekt ongevaarlijke, maar wel spectaculaire bruggen. Leer het
zinnetje 'nu alstublieft bukken' in vier talen, men zorgt immers ook voor de buitenlandse
gasten, en wat extra taalkennis is nooit weg. Aanrader!

Dinnertime in Middelburg

De hipste hotspot is café De Geere. Een stijlvol ingericht eetcafé, met een eenvoudige
keuken. Dikke zelfgemaakte fritten. De bediening is goed. De robuuste ober lijkt spre-
kend op Paskal van Blof, die overigens hier in de stad woont. 's Avonds is hier vaak
live muziek en kun je (jawel) dansen op de tafels.

De Bommel is ook zo'n naam, met gezellig terras en een goede kaart. Bekend om zijn
lekkere koffies. 'Arabische melange' is er zoéén: hele sterke koffie met mokkaslagroom.
De Middelburger adviseert de spareribs-fanaten onder ons deze kans niet voorbij te
laten gaan.Classy dineren doe je bij de Heeren van Sint Jan of de Eetkamer.

De avond in Middelbrug

's Avonds ga je naar café De Geere voor live muziek, De Mug, of naar Desafinado voor
de jazzliefhebber. In filmtheater Schuttershof heeft Middelburg een bioscoop waar de
betere films worden vertoond. Op de Pottenmarkt, Vlasmarkt en Markt zijn vele cafee-
tjes open tot laat.

Op het flesje van het gelijknamige bier van Café De Mug staat

'geen smaeck zo zoet als 't zeeuwse bitter doet".

Dat is geen op zich staande spreuk: Middelburg, De Mug én Zeeland
zijn alle aandacht waard. Proeven!
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